
PERSBERICHT NIJKERKSE KLOKKENSPELVERENIGING 
24 april 2009 
Meideun 2 – dinsdag 12 mei 2009 van 19:00-20:00 
uur. 
 
Ervaren musici in de Meideun 
De tweede meideun van dit jaar, op dinsdag 12 mei a.s., wordt verzorgd door 
2 beiaardstudenten in plaats van één. Bijzonder is bovendien dat deze 
studenten ervaren musici zijn, toevallig allebei organist èn componist, maar 
tegenwoordig ook beiaardstudent. 
Wim Ruessink (geb. 1965) opent het concert. Hij is als cantor-organist zeer 

betrokken bij de protestantse kerkmuziek in de Achterhoek, maar ook op 

nationaal niveau. Zo maakt hij deel uit van de redactie van het nieuwe 

Liedboek voor de Kerken dat in 2012 moet verschijnen. 

Als componist en als improvisator op het orgel heeft hij al menige prijs in de 

wacht weten te slepen. Vandaar dat hij ook bij deze meideun een paar 

improvisaties ten beste geeft. De laatste samen met zijn collega-organist, -

componist, -kerkumusicus en –beiaardstudent Dick Klomp (geb. 1947). 

Dick Klomp maakte als organist diverse concertreizen in Europa, de USA, 

Canada en Nieuw-Zeeland. Daarnaast schreef hij de muziek voor vier 

musicals op bijbelse thema’s, waarvan ook CD’s zijn gemaakt. Verder maakte 

hij ook CD’s met orgelopnamen. 

 

Samen verzorgen zij een gevarieerd programma dat reikt van Purcell tot 

“Ranja met een rietje” en daarom zeker voor elk wat wils biedt.  

De NijKV-luisterplaats is vanaf 18:45 uur weer voor belangstellenden, natuurlijk 

gratis, geopend; ingang Gasthuisstraat 3a. De meideun duurt van 19:00-20.00 

uur. 

 

 


